


VOORWOORD

Beste parochianen en andere betrokkenen,

Momenteel (medio maart) zie ik overal narcissen uitkomen, de
tulpenboom en de forsythia staan in volle bloei. Tk kan daar intens
van genieten en als dan de zon doorkomt en de regen stokt dan
komt het gevoel van Pasen dichterbij. Natuurlijk zit de essentie
het Paasfeest 'm daar niet in, maar het gevoel wil ook wat. Voor
gelovigen is de kern, dat Jezus niet definitief is overgelaten aan de
dood, maar dat zijn sterven leidt tot Opstanding, Verrijzenis en
Leven. Dat dood, ziekte, lijden, zonde en tekortkomingen niet het
laatste woord hebben. Dat is een mysterie, bijna niet te begrijpen
en voor ons mensen anno 2024, die alles willen en (bijna) kunnen
bewijzen een vreselijke ervaring.

Wie het geheim van Pasen wil ontrafelen komt van de koude kermis
thuis. Wie het geheim van de Liefde wil ontleden, die zal de Liefde
niet ervaren. Moeten we dan maar naief zijn en alles voor zoete
koek slikken? Zijn gelovigen onnozelaars? De leerlingen aan het lege
graf, de Emmaiisgangers en aan het meer van Tiberias zijn 66k van
slag, in verwarring en denken er allemaal verschillend over. Ze
durven niet over straat, verschuilen zich achter gesloten deuren en
apostel Thomas kan zijn ogen niet geloven. Kortom ..niets
menselijks was hen vreemd. Het
Paasfeest heeft dan ook te
maken met ‘overgave”: je
overgeven aan een droom, een
visioen van Leven in Licht en
Vrede, soms tegen de keer in.




Ik moet denken aan een verhaal over de kathedralen die in de
Middeleeuwen zijn gebouwd. De meeste zijn gebouwd in de loop van
200 -300 jaar. De bouwers aan deze kathedralen hebben in grote
meerderheid nooit de kerk klaar gezien. Ze hebben er zelf nooit
kunnen bidden, nooit kunnen opkijken naar de glas-in-lood kleuren.
Ze hebben nooit de schoonheid en de grootsheid van het gebouw
kunnen bewonderen, zoals wij als gelovigen en toeristen wel kunnen.
Maar ze hebben er wel hun leven aan besteed als opzichter,
metselaar, beeldhouwer, steenhouwer enz. Zij geloofden erin!

Nu met Pasen zitten we in hetzelfde schuitje: we werken
gedurende ons leven om de Blijde Boodschap handen en voeten te
geven, we willen zo graag geloven in eeuwig leven, we gaan voor
Vrede en Liefde (en verafschuwen alle oorlog, haat en geweld op
zoveel plaatsen in onze wereld). Maar maken wij het nog mee? Als ik
eerlijk ben niet, maar ik geloof er wel in. En net zoals de bouwers
aan de kathedraal -bouw ik met u aan de kathedraal van Vrede,
Liefde en Opstanding. Ooit...00it is het zover en dan ..dan is het de
Hemel op Aarde. Daarvoor heeft Jezus van Nazareth zijn leven
gegeven; hij geloofde in die kathedraal van Geloof, Hoop en Liefde.
Laten wij dan maar zijn voorbeeld

volgen en niet opgeven.

Zalig Pasen.

Jan Joosten, diaken




ORIEKONINGEN 2024

0 De diaconiegroep van onze Parochie heeft als doel
f jarice ~ Voor opbrengst Drickoningen 2024 gekozen
JO voor de “Stichting Jarige Job”.

Het is zo mooi wat jullie kinderen in gang hebben gezet. Als wij allemaal zo
zouden zijn, zou de wereld er toch een stuk mooier en fijner uitzien! Jullie
kinderen hebben er eigenhandig voor gezorgd dat 21 kinderen (!) dit jaar
hun verjaardag kunnen vieren. Met jullie totale donatie van € 892,- (3-
Koningen en extra collecte) kunnen wij samen maar liefst 25 kinderen
verblijden met een verjaardags-box. Zodat zij ook hun eigen echte
feestelijke verjaardag kunnen vieren, thuis en op school.

Wilt u de lieve mensen in uw kerk, en vooral de kinderen, hartelijk danken
hiervoor?

Nogmaals super bedankt en maak er een mooi jaar van!

Feestelijke groet,

STICHTING JARIGE JOB

PAASKAARS voor inzet Joop Weijts

Na de nieuwjaar-speech mocht Joop Weijts de
Paaskaars van vorig jaar ontvangen.

Joop,

Je hebt deze van harte verdiend voor al je vrijwillige inzet
voor onze kerk. Wij hopen dat wij jou nog lang in ons
kerkje mogen begroeten.

Geniet van deze mooie kaars en geef deze een mooi
plekje.




LIEF en LEED

De afgelopen maanden hebben wij afscheid moeten nemen van:
'ﬂ" Cor de Goeij uit Velderwoude, Engelen

'ﬂ" Riet Winkel/ uit Hedikhuizen
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T An Hanff  uit Bokhoven b0 D ‘L’
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Alle nabestaanden heel veel sterkte! 23 d
” A‘\\

' Op vrijdag 8 maart waren Giel en Mien Vugts
50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd met jullie Gouden Huwelijk!

Het van de H.Antonius Abt,
zoekt dames die ons koor willen komen versterken.

Wij repeteren elke woensdagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur in de kerk van
Bokhoven en zingen bij feest- en hoogtijdagen en elke laatste zondag van de
maand. Wij zoeken in principe alleen dames voor de alt-partij maar vindt U het
gewoon leuk en gezellig om te zingen, dan bent U van harte welkom.

Voor informatie kunt U bellen of mailen naar: ./7
Henriétte van Aart b‘): f‘é v
0623940314 S

henriette.van.aart@gmail.com




OVERZICHT VAN DE VIERINGEN

De vieringen beginnen elke zondag om 11.15 uur

Tenzij anders aangegeven. Bijzonderheden zijn vetgedrukt.
Rob Dommisse zorgt bij de meeste vieringen voor de
orgel-begeleiding en hij is dirigent van het dameskoor.

Verzoeken om intenties en/of andere vragen over de vieringen kunt
u contact opnemen met:

Frans van de Water

Gr. Engelbertstraat 9

5221 BV in Bokhoven

Tel.nr. 073-6312025

Mailadres: fjgvdwater@gmail.com

Intenties per maand:

1° zondag Antoon van Mil en overleden ouders,
Albert en Riet Winkel,
Jo en Mien Vugts-Brekelmans ( 7 april )
2°zondag  Fred Leenaers,
Overleden ouders van Heijningen en dochter Marjan
3°zondag  An Weijts, Cor de Goeij
4¢ zondag Overleden familie Godschalk-Endstra, Jan Zetz,
Marco Jehoel, Mien de Greef (28 april en 26 mei)
Voor een bijzondere intentie (23 juni)
5° zondag  Jan Zetz, Overleden familie Godschalk-Endstra
Marco Jehoel, Mien de Greef




VIERINGEN

MAART / PASEN
24 mrt PALMZONDAG Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
28 mrt WITTE DONDERDAG Viering om 19.00 uur in Bokhoven
29 mrt GOEDE VRIJDAG Viering om 19.00 uur in Engelen
30 mrt PAASWAKE om 21.30 uur
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
31 mrt EERSTE PAASDAG
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
01 apil TWEEDE PAASDAG  geen viering
APRIL
07 april Viering met orgelbegeleiding
14 april Viering met orgelbegeleiding
21 april Viering zonder orgelbegeleiding
28 april Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
MEI
05 mei Viering met orgelbegeleiding
09 mei HEMELVAARTSDAG geen viering
12 mei MOEDERDAG Viering met orgelbegeleiding
19 mei EERSTE PINKSTERDAG
Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
20 mei TWEEDE PINKSTERDAG geen viering
26 mei Viering met dameskoor en orgelbegeleiding
JUNI
02 juni Viering met orgelbegeleiding
09 juni Viering met orgelbegeleiding
16 juni VADERDAG Viering met orgelbegeleiding
23 juni Viering met orgelbegeleiding

30 juni

Viering met orgelbegeleiding




KOFFIE drinken samen... ((2 C ?/ (

B
Op de volgende datums bent u welkom om samen met ons een kop h QD) <=7~
drinken. De koffie staat klaar om 10.15 uur in ‘de garage’ bij de Pastorie.
Komt u ook? leder is welkom!

Komende datums: Donderdag ochtenden van 18 april, 16 mei en 19 september.
(Dus juni, juli en augustus geen koffie -drinken)

Henriétte van Aart, vice voorzitter Kerkbestuur

Twee handen heeft God ons gegeven

Om mee te werken in ons leven
Die handen deden goed en kwaad

SN Bedenk waar het vooral om gaat
\ / Wij mogen onze handen vouwen
Bidden, danken en vertrouwen
Dat God ons redt

En dat is nooit te laat!

Programma ANDERS in de KERK’

Vrijdag 26 april: klimaat; spreker Ger van den Oetelaar

Vrijdag 28 juni: religie; spreker Marloes Meijer

Vrijdag 23 augustus: media; spreker Tony van der Meulen

Vrijdag11 oktober: economie en financién, met dialoog tussen Ruurd Verdam,

voorheen directeur corporate banking bij Van Landschot en directeur van Friesland
Bank, dialoogpartner is Marianne van der Sloot, wethouder Werk en inkomen,
Arbeidsmarktbeleid, Armoede en schulden, Sociale structuur (eenzaamheid,
vrijwilligers, mantelzorg en dementie) te ‘s-Hertogenbosch

De bedoeling is dat er per sub onderwerp telkens twee sprekers zijn die met elkaar
onder leiding van een gespreksleider een dialoog over het sub onderwerp voeren.




OVERWEGING PAROCHIAAN

OP WEG NAAR PASEN .............

Allen zijn wij op weg naar Pasen of je gelovig of niet gelovig bent!

De natuur gaat zijn gang.

De krokussen en de narcissen staan in volle bloei en de bladeren komen weer aan de
bomen.

Als je niet gelooft, hoe kan dat dan allemaal?

Met Pasen vieren wij nieuw leven!

Onze Heiland is opgestaan!

Toch zijn wij allemaal “Ongelovige Thomassen”.

Jezus heeft onder ons gewoond en is een wrede dood gestorven.
Heel veel mensen hebben Hem na zijn kruisdood nog levend gezien.
Zijn wij niet allemaal op weg!

Waarom lopen de kerken dan leeg?

Hebben wij onze “God” niet meer nodig?

Kunnen wij het zelf wel in ons leven?

Of komen wij alleen naar de kerk of roepen Hem aan, als wij Hem nodig hebben?
Wij leven in een vreemde wereld!

De ouderen onder ons zullen nog wel de dreiging van Rusland kennen om Hongarije
binnen te vallen.

De kerken zaten toen vol!

Kunnen wij alleen nog bidden in nood!

Lieve mensen, wij gaan op weg naar Pasen

Ons leven is eindig en laat onze Heiland ons zegenen.
Van harte wens ik U allen Gods Rijke Zegen en een Zalig Pasen toe.

Bea Visser-Trienen, parochiaan
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Leerhuis Job

Lezingen van troost en medeleven en
lijden over het boek Job,

Locatie: kerk Engelen.

Wie: Dominee Marloes Meijer en diaken
Jan Joosten

Datums: 8 april, 22 april en 6 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur

Diaken Jan Joosten en dominee Marloes Meijer hebben een leerhuis voorbereid
over Job. Op 3 avonden ontdekken we wat dit boek ons leert over lijden, geloven,
troosten en leven...

Want Job, dat is de man die allerlei verschrikkelijks meemaakte. Het verhaal
begint en eindigt met een 'inkijkje' in de hemel. Als in een soort theaterstuk
spreken God en de duivel met elkaar. Dan ontvouwt zich de eerste scene waarin we
Job ontmoeten: een rechtvaardige man met veel rijkdom, succes en aanzien. Maar
dat zal snel veranderen...

We gaan ontdekken hoe het boek Job is opgebouwd en staan stil bij de vraag
waarom er lijden is en of God en de duivel daar wat mee te maken hebben. Daar is
veel over te zeggen en te denken en er is niet zoiets als 'het enige juiste
antwoord’. We gaan tijdens de eerste bijeenkomst elkaar in gesprek, om te
ontdekken hoe ieder daarover denkft.

Job legt zich niet zomaar neer bij zijn lijden. Hij heeft dit niet verdiend, blijft hij
volhouden. De vrienden van Job blijven heel trouw bij hem zitten. Dan proberen ze
hem ook te troosten, maar daar slagen ze niet erg in. Kun jij troosten? Hoe doe je
dat en wat heb je nodig om je getroost te weten? We gaan tijdens de tweede
bijeenkomst interactief aan de slag rond het thema "troost’.

Terwijl Job zijn vrouw hem aanmoedigt om zijn geloof los te laten, roept Job God
ter verantwoording. Hij krijgt een héél lang antwoord... waar je eigenlijk niet
zoveel aan hebt. Toch blijft Job geloven. En uiteindelijk schenkt de hemel Job
alles nieuw: zijn rijkdom, zijn dochters en zijn aanzien. Of dat echt een happy end
is, daar kun je over twijfelen. Maar zijn er alternatieven?

Job is een verhaal dat je aan het denken zet over thema's als God/geloof en het
lijden, troost en (on)zekerheid, leven zonder oplossing, verlangen en mens zijn. En
dat in drie avonden @

Jan en Marloes delen kennis en informatie, maar we gaan ook aan de slag met jlllie
kennis en ervaringen. Interactieve avonden dus over relevante themad's.
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VIERINGEN Parochie St.Lambertus ENGELEN aanvang 10.00 uur

14 apr Vormsel viering
26 mei Communie viering
Overige vieringen zie website www.parochie-engelen.nl

U zult de Geest ontvangen,
belooft de Zoon van God
wanneer Hij op de wolken
de aarde overstijgt,

op weg gaat

naar de Vader.

Hij geeft de Geest,

Zijn wind steekt op in vlagen,
brengt ons te binnen

wat Hij zei

bij 't geven van de geest

in handen van Zijn Vader,
het is volbracht!

Tk luister naar de Geest
en hoor; vier nu bevrijd
vandaag en voor altijd

het Pinksterfeest met Mij.

Geef ik de geest,
de Zijne,
Hij is erbij.

Poelman-Duisterwinkel, Coby

www.gedichtensite.nl

O}‘ beg naas /Jdnééfcun
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ALGEMENE INFORMATIE

De kroniek die is uitgebracht t.g.v. het 650 jaar bestaan van de

H. Antonius Abt Parochie is nog te koop. Voor het aanleveren van
agendapunten of uw bestelling van een kroniek, overige vragen of
informatie kunt u een mailtje sturen naar pastoor@parochiebokhoven.nl.

Bereikbaarheid Jan Joosten is via mail: j.j@ziggo.nl
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ANBI NAAM van onze PAROCHIE: PAROCHIE HEILIGE ANTONIUS ABT
RSIN: 2590487

Banknummer voor uw bijdrage: NL87 RABO 0121 9082 83

yihw Be‘“ge/;;‘}o”éﬁﬁtﬁ Graaf Engelbertstraat 2
;L Farochie BoKNOVEN 5721 BV Bokhoven

Redactie:  Bea Visser, Marianne Vugts en Elly Goesten
Email: pastoor@parochiebokhoven.n/

Website: www.parochiebokhoven.n/

Productie:  Copyshop Den Bosch
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